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1. Inleiding

In het conceptverkiezingsprogramma van de ChristenUnie 2006-2010 stond een passage waarin Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van de staat Israël werd genoemd.De ChristenUnie Lelystad heeft daarop een amendement ingediend om dat te schrappen. Dat zou voorkomen dat we het onderhandelingsproces voor vrede tussen Israël en de Palestijnen, als dat er ooit weer zou komen, voor de voeten zouden lopen. De kiesvereniging is door de verkiezingsprogrammacommissie (VPC) van de ChristenUnie, namens het landelijk bestuur, onder dringend gevraagd dat amendement in te trekken. De argumenten daarvoor zijn in diverse mails van de heer Leon Meier van de programmacommissie, geformuleerd. Het landelijk bestuur noemde in zijn préadvies aan het Uniecongres het ongedeelde karakter van Jeruzalem op de bijbel gebaseerd. Bijbelse en historische gronden zouden de claim van Israël op geheel Jeruzalem rechtvaardigen. En volgens de VPC heeft Israël het recht (eenzijdig) te bepalen wat er met hun hoofdstad moet gebeuren. 

Zouden landelijk bestuur en VPC gelijk hebben, dan zou dat grote gevolgen moeten hebben voor de opties in een vredesproces. Normale onderhandelingen, zoals tussen andere staten met gebiedsaanspraken over en weer, zijn dan niet mogelijk. Dat bepaalt het belang van de zaak. 

Lelystad heeft het amendement ingetrokken onder de toezegging van het landelijk bestuur dat over de status van Israël een discussie gevoerd zou worden. Deze discussienotitie geeft daar een aanzet toe en een bijdrage aan.

De notitie gaat niet over onze politieke steun aan Israël of aan de Palestijnen. Daar is zeker veel over te zeggen, maar het is een ander onderwerp, hoezeer het laatste onderwerp ook door de bijbelse visie op Israël wordt beïnvloed. 
2. Samenvatting en conclusies
De bijbel geeft in het OT rijke beloften aan het volk Israël die betrekking hebben op het gezegend volksbestaan, het bezit van het land, het eeuwige koninkrijk van het huis van David, de tempel en het priesterschap. In het OT wordt in het verlengde van die beloften ook al zichtbaar dat in het volk Israël alle volken gezegend zullen worden.
In het NT wordt een geweldige verbreding van de beloften van God zichtbaar. De beloften zijn niet meer beperkt tot het volksbestaan van de Israëlieten, maar hebben betrekking op allen die in de Heer geloven, joden en niet-joden. De biologische afstamming van Abraham is niet meer bepalend voor de vraag wie Gods Volk is, maar of men in Christus gelooft. Dat Volk van God, de gemeente van Christus, is de drager van de belofte geworden: “want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen” (Handelingen 2:39). 
Ook voor het koningschap, het priesterschap e.d. is er een dergelijke verbreding. Een en ander wordt zichtbaar als gelezen wordt hoe het NT schrijft over het volk van God, het huis van God, e.d.
Een en ander betekent dat er geen onderscheid meer is tussen Joden en andere volken en dat het etnische volk van Israël niet Gods Volk meer kan worden genoemd. Het is niet de drager van de beloften. 
We zien hierin dat het God niet alleen om het joodse volk ging, maar dat volk (ook) als middel gebruikte om het heil wereldwijd krachtig te doen werken. Dat was al aan Abraham beloofd: in u zullen alle volken der aarde gezegend worden.
Voor een exclusieve claim van Israël op het gehele Jeruzalem ontbrekende bijbelse en volkenrechtelijke gronden. Politieke overwegingen kunnen van toepassing zijn om dat doel toch na te streven, maar dan op grond van billijke en rechtvaardige volkenrechtelijke overwegingen. Dit sluit aan bij het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie (met uitzondering van de passage over de ongedeelde hoofdstad), maar strijdt met het préadvies van het landelijk bestuur bij het Lelystadse amendement en met de opmerkingen van de Verkiezingsprogrammacommissie (zie 1).

3. Beloften
God heeft aan Israël veel beloften gegeven:

De verbondsbelofte aan Abraham, de vader van alle gelovigen: “Ik sluit een verbond met jou en je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nageslacht voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn” (Genesis 17: 7,8).

Abraham zal de vader van een groot volk worden, niet te tellen: Tel de sterren. Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen (Genesis 15: 5).
Land: Dit land geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat (Genesis 15: 18)
Beloften aan David: Wanneer je leven voorbij is (…), zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon. (…) en ik zal er voor zorgen dat zijn troon nooit wankelt (2 samuël 7:12) Vers 16: “Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningschap eeuwig zal voorbestaan en je troon nooit zal wankelen.”
Priesterschap: Er zullen altijd levitische priesters zijn die mij dienen, die brandoffers zullen brengen (…) (Jeremia 33:18)
God woont temidden van het volk: Ik heb de tempel die je gebouwd hebt tot heilige plaats gemaakt, om er voor altijd mijn naam te laten wonen. 1 Koningen 9: 3.

Herstel van Israëls koningschap en priesterschap: “Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen, de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen.” (Amos 9: 11,12)
Eveneens: “De dag zal komen – spreekt de Heer – dat ik de belofte die ik het volk van Israël en Juda heb gedaan, gestand zal doen. Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. (….) Want dit zegt de Heer: Er zal altijd een nakomeling van David op de troon van Israël zitten en er zullen altijd Levitische priesters zijn die mij dienen, die brandoffers zullen brengen….” (Jeremia 33:14-18). Dit is vervuld in Jezus Christus.

Meer teksten (een selectie): 1 Kronieken 16: 17,18, Jesaja 2: 2-5, Jeremia 23:5,6,15,16, 25:5, 30: 8,9, 31:31,33, 32:37, 33:6, 17, Joël 3:21, 4:17,20,21, Daniël 3: 17, 
4. Betekenis van de beloften na de komst en de hemelvaart van Christus
Bij de overgang van OT naar NT zien we een enorme verbreding van Oudtestamentische begrippen, en een enorme versterking van de werking van Gods liefde. Het heeft te maken met de antwoorden op de volgende vragen:
Wie is Gods Volk? Wie is Abrahams nageslacht?
Paulus gaat er in zijn brief aan de Romeinen in de hoofdstukken 9-11 uitgebreid op in.
God heeft de Israëlieten, Paulus’ volksgenoten, als zijn kinderen aangenomen en aan hen zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften geschonken. Heeft God dan zijn beloften verbroken nu zo weinig Israëlieten de Christus hebben aangenomen? (9:4,5). Nee, want:
niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël, niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk Abrahams kinderen (9:6). De biologische nakomelingschap uit het OT is vervangen door de nakomelingschap door de band met Christus. Biologie doet er niet meer toe. Er is geen onderscheid meer tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer (10: 12). 
Eén en ander betekent niet dat God zijn volk heeft verstoten (11:1). Paulus hoopt een deel van dat volk te kunnen redden (11:14). God kan hen opnieuw aanvaarden en doen opstaan uit de dood (vs 15). Paulus noemt ongelovige Israëlieten takken die zijn afgebroken van de edele olijfboom. Gelovige heidenen zijn takken van een wilde olijfboom die op de edele boom zijn geënt, tussen de natuurlijke takken. Ook voormalige heidenen die het geloof vaarwel zeggen, worden weer afgebroken en gelovig geworden Israëlieten worden eveneens geënt. Wat dat betreft is er geen onderscheid meer tussen Joden en niet-joden. Zie ook Romeinen 10:12. 
Ook de brief van Paulus aan de Galaten, 4:25-30, is onthullend. Het huidige, Joodse, Jeruzalem wordt verbeeld door Hagar, Abrahams bijvrouw. Haar zoon leeft in slavernij. Het hemelse Jeruzalem, verbeeld door Sarah, heeft ook een zoon.  Vers 28: “En u, broeders en zusters, bent net als Isaäk kinderen van de belofte.” Deze kinderen zijn vrij en zijn de erfgenamen van de belofte (vs 29 en 30).

Andere bijbelschrijvers geven hetzelfde beeld. U bent Gods Volk (1 Petrus 2: 9, 10). Zie ook wat Jezus zegt in Matteüs 8:11,12: “Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jacob zullen aanliggen in het Koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis.”

Wie is de koning die als nageslacht van David eeuwig regeert en waarover regeert hij?
David, de man naar Gods hart, is de Koning van Israël die altijd een nakomeling op zijn troon zal hebben. Ook als die koningen zich van God afkeren, handhaaft God hen als koning omwille van David. We kennen echter de ballingschap. Gedurende 5 à 600 jaar is er geen Davidische koning. Jezus krijgt van God, de Heer, de troon van zijn vader David en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. In het licht van Romeinen moeten we opmerken dat dat volk van Jacob, de nakomelingen van Abraham, nu bestaat uit allen die door geloof in Christus zijn verbonden.
Christus regeert over heel de wereld. Hij is de heerser over de vorsten der aarde (Openbaringen 1:5).Zelf zegt Hij: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hoewel zijn volgelingen koningen worden genoemd, regeren zij niet over een stuk land. “Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.” (Matteüs 5:5). 
Abraham en zijn nageslacht worden erfgenamen van de wereld worden genoemd (Romeinen 4:13). 
(Hoe) is de belofte van de voortdurende dienst van priesters in de tempel vervuld?
Er zullen altijd levitische priesters brandoffers brengen aan de Heer (Jeremia 33:18). Het NT gaat in de brief aan de Hebreeën uitgebreid in op de Nieuwtestamentische priesterdienst en het verbond dat daar mee samenhangt. Het priesterschap wordt nu voor eeuwig door Christus uitgeoefend. Het oude verbond is verouderd en Christus staat garant voor een nieuw, beter verbond. In dat nieuwe verbond zijn Gods kinderen zelf ook priester, 1 Petrus 2:5,9: U bent een koninkrijk van priesters, een volk dat God zich verworven heeft, zie ook Openbaringen 1:6. 
Wat is het huis van God? 
De tempel is in het OT het huis van God. In het NT is de gemeente van Christus het huis van God. Gods kinderen maken als levende stenen deel uit van dat huis (1 Petrus 2:5)
Wie, wat is Sion?
In discussies over Israël speelt Sion een rol. Daar komt Christus weer terug. Romeinen 11:26: De Verlosser zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jacobs nageslacht.. Zacharia 14:4: Die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. Echter, ook het begrip Sion heeft in het NT een begripsverbreding gekregen zoals blijkt uit 1 Petrus 2:5,6: “laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw van een levende tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen (…). In de Schrift staat immers: In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.” Christus is die hoeksteen op wie we moeten vertrouwen.
Voorwaardelijkheid van de beloften: 
De vervulling van de beloften is niet onvoorwaardelijk.
1 Koningen 9:4, 5: Als je met heel je hart mij oprecht toegewijd blijft, zoals je vader David dat was, als je alles doet wat ik je opdraag en je altijd houdt aan mijn bepalingen en rechtsregels, zal ik er voor zorgen dat je troon in Israël nooit wankelt, zoals ik je vader David heb beloofd (…).
Jeremia 15:5: breek met de kwalijke praktijken, dan mag je in het land blijven wonen, altijd.
Jeremia: 29:13: Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

Een eeuwig verbond, een nieuw verbond

Op heel veel plaatsen wordt het eeuwigheidskarakter van het verbond tussen God en Israël benadrukt. Dat heeft God er niet van weerhouden het karakter en de regels van het verbond te veranderen. De brief aan de Hebreeën spreekt van een nieuw verbond in plaats van het oude (8:8-12). Er zijn dan ook niet twee verbonden naast elkaar, één voor alle gelovigen met een heilskarakter en één voor het etnische volk Israël met een andere aard en een andere inhoud, bijvoorbeeld de landbeloften. Ook de landbeloften maakten deel uit van het eeuwige verbond (zie o.a. 1 Kronieken 16:17,18) met heilskarakter voor iedereen die gelooft en dat vervangen is door het nieuwe verbond.
Overigens is de formulering wel belangrijk. Je kunt niet zeggen, als in de formulering van de vervangingsgedachte, dat de kerk in de plaats van het volk Israël is gekomen. Nee, Israël is het volk van God, maar met inbegrip van alle mensen die zich in Christus aan God toevertrouwen, en met uitzondering van die Joden die zich niet tot Christus gewend hebben. 

Die “verschuiving” van de betekenis van Israël komt ook vanaf het begin van Romeinen 9 (9:3-5) in beeld. Hier blijkt de bevoorrechte positie van het volk Israël tot dan. God had hen als zijn kinderen aangenomen en had hen hun nabijheid, de verbonden, de tempeldienst en de beloften geschonken. Paulus wordt voortdurend gekweld (vs 2) omwille van dit volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. Paulus laat zich bemoedigen door de gedachte dat God zijn belofte niet gebroken heeft. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël (vs 6). 
Kun je die bevoorrechte positie zoals omschreven in 9: 4 nog steeds aan het etnische volk Israël verbinden? Dat zou van uit christelijk perspectief tot absurde resultaten leiden, nl. dat bij voorbeeld nu nog die tempeldienst als instelling zou gelden (terwijl in de brief aan de Hebreeën die tempeldienst juist verouderd wordt verklaard. Israël in nieuwtestamentisch licht bestaat niet in twee delen, één met en één zonder tempeldienst. Je kunt niet naar believen een deel van de beloften ongewijzigd handhaven (landbeloften) en een ander deel gewijzigd (de tempeldienst). Alle aspecten van het verbond zijn gewijzigd en verrijkt. Dat geldt voor de tempeldienst (Christus is de enige hogepriester) en voor de landbeloften (Christus is de Koning van héél de wereld, Gods kinderen zijn erfgenamen van die wereld). 

Ook de ongewijzigde handhaving van de landbeloften leidt tot het absurde resultaat ten aanzien van de grenzen van de huidige staat Israël. Zie ook par. 5. 

Meer teksten (een selectie): Romeinen 9:33, 1 Corintiers 3:17, Hebreeën 7: 11-17,21,22, hoofdstuk 8 (geheel), 12:21, 1Timotheüs 3:15, Openbaringen 7: 15, 11:1, 2, 21:2. Uit het OT: Zacharia 9:8-10, Jeremia 3: 16,17, Jeremia 4:2 over verbreding van het verbond met Israël.

Conclusie: 
Alle centrale beloften uit het OT omtrent Israël hebben een verbreding ondergaan en zijn verrijkt: volk, nageslacht van Abraham, koning, land, huis van God, tempel, priesterschap, Sion. Dat geldt voor alle beloften. Je kunt niet naar believen een deel van die beloften daar van uitsluiten. De vervulling van die beloften is gekoppeld aan de komst van Christus: Op die dag … (Jeremia 33:14-18).
Er zijn geen erfgenamen en er is geen vervulling van beloften zonder geloof en buiten Christus om. God heeft de werking van het Verbond met Abraham enorm verbreed tot alle gelovigen over de hele wereld en tot heerschappij over de hele wereld die niet verbonden is met heerschappij over Palestina. Heidenen die tot geloof gekomen zijn, zijn samen met de gelovige Joden erfgenamen geworden (Romeinen 11: 17). De beloften zijn wel voorwaardelijk. Daarom is uiteindelijk vervulling alleen in Christus mogelijk. In het OT is de verbreding voor de goede lezer al te lezen.

5. De status van de staat Israël en Jeruzalem
De vraag is hoe we tegen de status van de huidige staat Israël moeten aankijken, als de “landbelofte“ niet meer specifiek op het grondgebied van Kanaän betrekking heeft. 
Na de ballingschap keert Israël deels terug naar Kanaän. Ze krijgen daarvoor toestemming van de Perzische koningen. Zerubbabel, een nakomeling van David, wordt gouverneur. Het volk zet zich met onderbrekingen aan de herbouw van de muur van Jeruzalem en van de tempel. Profeten veroordelen het volk om zijn laksheid hierin.
Opvallend is dat de profeten het volk niet verwijten dat ze de onafhankelijkheid van het land niet herstellen. Niets daarvan in de rest van OT en NT. Integendeel, de Heer Jezus zegt: Geef de keizer wat van de keizer is. Paulus erkent de vertegenwoordigers van de keizer, Felix en Festus als het plaatselijk gezag. In Romeinen 13 draagt Paulus op het gezag van de overheid te erkennen: “Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt, ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God …” (Romeinen 13: 1,2). 
In het jaar 70 wordt Jeruzalem verwoest, na een Goddelijke profetie. 
We mogen concluderen dat de bijbel geen handvat biedt voor de gedachte dat er een goddelijke opdracht ligt om Israël (als koninkrijk van Egypte tot aan de Eufraat en inclusief de tempeldienst?) te herstellen. In discussies over dit onderwerp wordt de status van Israël geïsoleerd van de overige aspecten (zoals de grenzen). Zou Israël als zelfstandige staat een bijbelse fundering hebben, dan zou dat ook moeten gelden voor de overige beloften. Israël zou dan als koninkrijk en als theocratie met de aangegeven grenzen en met de priesterdienst in de tempel, en alleen zo, hersteld moeten worden!

Bovenstaande wil niet zeggen dat er geen plaats voor een staat Israël is. Maar de status en het recht daartoe is op basis van het volkenrecht. 
Over dat volkenrecht is heel veel te zeggen (Mandaatgebied, Verdelingsplan, Oorlog 1947, Oorlog 1967, Oorlog 1976, Akkoorden Oslo). Maar het blijven opmerkingen over volkenrecht. De stelling is dat het volkenrecht geen steun geeft aan een exclusieve claim van Israël op Jeruzalem als ongedeelde stad. 
Dat neemt niet weg dat een ongedeeld Jeruzalem een na te streven doel kan zijn. We kunnen het verlangen van Israël naar die ongedeelde hoofdstad begrijpen en invoelen. Het recht daarop moet op politieke, historische en volkenrechtelijke gronden beoordeeld worden. Daarin moeten zowel de billijke rechten van Israël als de Palestijnen gewogen worden. 
Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie 2006 is hiermee in overeenstemming als het over Israël stelt: “Deze staat verdient vanwege historische en morele argumenten politieke steun, met inachtneming van internationale rechtsbeginselen. Op bijbelse gronden weet een christen zich met het Joodse volk verbonden (zie bijvoorbeeld Romeinen 9 t/m 11). Nederland heeft terecht altijd nauwe betrekkingen met Israël gehad.” Onduidelijk is echter gebleven wat de aard van die verbondenheid is. En de notie over de internationale rechtsbeginselen staat wel op gespannen voet met het préadvies van het landelijk bestuur over het Lelystadse amendement als het stelt dat het ongedeelde karakter van Jeruzalem op de bijbel gebaseerd is en dat bijbelse (en historische) gronden de claim van Israël op geheel Jeruzalem rechtvaardigen. En zeker is dat in strijd met de stelling van de VPC dat Israël het recht heeft (eenzijdig) te bepalen wat er met hun hoofdstad moet gebeuren. 

6. Andere meningen 

5.1 ND-dossier
Boven uiteengezette standpunten worden niet door alle christenen gedeeld. Het ND-dossier over een discussie over de status  en de politiek van Israël geeft daar een goed inzicht in. Dit dossier is in te zien via www.nd.nl/htm/dossier/heiligland/rechts.htm. 
De discussie wordt, zoals blijkt, vaak met grote heftigheid gevoerd. Het meest met deze notitie in overeenstemming is het artikel “Landbelofte wordt niet voor de wederkomst vervuld”. Het meest er tegenover staat “Balfour, het heilige land en de wederkomst”.


6.2 Christenen voor Israël
Het meest uitgesproken lijkt daarin “Christenen voor Israël” te zijn. Belangrijkste punt in geding is dat CvI het etnische Joodse Volk nog steeds als het uitverkoren volk ziet en het land Palestina als het erfdeel van Israël. 
De Mission Statement van CvI luidt volgens de website van CvI als volgt:
“Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Haar boodschap naar de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen, maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israël in de nabije toekomst zullen worden vervuld.”
Bij de reacties op de stellingen over “Religie en Vrijheid” op onze website (www.lelystad.christenunie.nl) was er één die verwees naar de site van CvI. Daar lezen we als volgt: 
- Jaweh heeft zich een volk uitverkoren vanuit Abraham, Izaäk en Jacob. De duivel heeft ‘zich’ een volk uitverkoren via de nakomelingen van Ismaël.
- Jaweh heeft Zijn Woord aan het uitverkoren volk gegeven. De duivel heeft de koran aan Mohammed via ‘openbaring’ gegeven.
- Israël, o.a. de Joden zijn verbannen uit het erfdeel Israël. De ‘Palestijnen’ zijn zelf vertrokken uit Israël (1948).
- Jaweh doet het volk Israël terugkeren naar haar erfdeel, dit is begonnen met de terugkomst van de Joden, en zal verder nog voltooid worden. De ‘Palestijnen’ spreken nu over ‘recht op terugkeer’.
- Israël (ons bekend als de Joden) gaat een weg door lijden heen. De Islamieten doen alsof ze altijd slachtoffer zijn; dat wordt constant gemanipuleerd. 

6.3 ChristenUnie

Ook binnen de ChristenUnie in Lelystad en elders zijn de meningen niet gelijkluidend. Een deel van de leden steunt Christenen voor Israël. Of dat betekent dat het onder 6.2 beschreven standpunt (geheel) door hen gedeeld wordt en in hoeverre dat het geval is, is niet onderzocht. Uit de discussie is wel duidelijk geworden dat een deel van de leden zich niet slechts politiek verbonden acht, maar zich ook aan Israël blijft verbinden omdat het Israël als uitverkoren volk ziet.  In veel gevallen betekent dat echter niet dat alle claims die dat met zich mee kan brengen (Israël van Egypte tot de Eufraat en Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad) worden ondersteund. De opvattingen van de leden vertonen een breed spectrum.
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